QOuderlingschap en koninklijk priesterschap. 1 Petrus 5: 1 - 9. Bijbelstudieboek hoofdstuk 18.

De roeping van de ouderlingen (presbyters)

1.De ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als medeouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot
van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden:

Aan het eind van de brief richt de apostel Petrus zich tot de ouderlingen. Hij roept ze op tot verschillende zaken.
Eerst, hoe ze hun ouderlingschap moeten invullen. Het woord: roep, parakaleo, is een woord met brede betekenis:
aansporen, vermanen, oproepen, bemoedigen, vertroosten. Petrus verheft zich niet boven de ouderlingen, hij noemt
zich een medeouderling en deelgenoot van de heerlijkheid die op het punt staat geopenbaard, onthuld, te worden.
Petrus is wel een bijzondere ouderling: hij is getuige van het lijden van Christus. Hij is bij het lijden van Christus
geweest. Hij getuigt van het lijden van Christus. Hij ondergaat ook lijden als getuige van Christus. Enerzijds
schaart hij zich dus bij de ouderlingen en anderzijds komt hier zijn apostelschap naar voren. Zie hoofdstuk 1 vers 1.

2. Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig; niet uit
winstbejag, maar bereidwillig;

In 2 en 3 horen wij waartoe Petrus de ouderlingen aanspoort: hoed de kudde van God. De ouderlingen moeten de
kudde herderen. Psalm 23. Voed de kudde. Bescherm haar. Houd haar bij elkaar. Leid haar. Let op de kudde. Houd
overzicht. Verlies geen schaap uit het oog. Dit alles uit zorg voor de kudde. De ouderlingen moeten hun ambt niet
vervullen uit dwang of angst voor straf, maar gewillig, gewillig gemaakt door de grote Herder der schapen. Niet om
er beter van te worden of financieel voordeel uit te halen. Beoefen het ambt, vanuit Christus, graag en bereidwillig.
Hand. 20.28: Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aange-
steld heeft om de gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed. 1 Tim. 3.3. Titus 1.7.

3. 0ok niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als mensen die voorbeelden
voor de kudde geworden zijn.

De ouderlingen mogen geen macht uitoefenen over de kudde, geen heer en meester willen zijn, niet de Heere van
de kudde willen zijn, geen dwang of geweld gebruiken,. Ze zijn geroepen voorbeelden voor de kudde te zijn:
voorbeelden van geloof, hoop en liefde. Zodat jongeren en ouderen in de gemeente zeggen: zoals die ouderling
christen is, zo zou ik christen willen zijn. De kudde is niet van de ouderlingen, zij is het erfdeel, het eigendom, van
de Heere, Hij heeft haar verkregen door Zijn eigen bloed.

2 Korinthe 1.24: Niet dat wij heersen over uw geloof, maar wij zijn medearbeiders aan uw blijdschap, want u staat
vast door het geloof. Filipp. 3:17: Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo
wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt.

4. En als de Opperherder verschijnt, zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen.

Petrus bemoedigt de ouderlingen, de herders van de kudde. Hij zegt: als de Opperherder, de Chef Herder,
verschijnt, (op de wolken van de hemel), zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid ontvangen: het
vreugdevolle eeuwige leven bij God en tot Gods lof en eer. Petrus gebruikt het beeld van ‘een krans van Amarant
bloemen’. Het woord: onverwelkbaar is in het Grieks: Amarant. De Amarant staat voor eeuwig, blijvend en
schoonheid. Voor de lezers van de brief is dit een herkenbaar beeld.

De ouderlingen hebben een bijzondere taak in de gemeente en hebben dus bepaalde genadegaven nodig:
charismata, die ze van de Opperherder krijgen.

Wat geldt voor de ouderlingen is in zeker opzicht nodig voor alle kinderen Gods, om tot opbouw, tot stichting, in
de gemeente te dienen.

Jes. 40.11: Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn arm en bijeenbrengen en in Zijn
schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden. 2 Tim. 4.8: Verder is voor mij weggelegd de krans van de
rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook
allen die Zijn verschijning hebben liefgehad.

Koninklijk priesterschap.

5. Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig, en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid
bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.

Nu richt Petrus zich opnieuw tot alle leden van de gemeente. Eerst roept hij de jongeren op gehoorzaam te zijn aan
de ouderlingen/ouderen(presbyters). Volg de lessen en het voorbeeld van de ouderlingen/ouderen op. En...wees
allen elkaar onderdanig. (Laat de dingen in liefde gebeuren) Trek het kleed van de ootmoed aan. Knoop het kleed
van de ootmoed om. Zodat een ander overtuigt is van je bescheidenheid en kleinheid. Een oprechte christen belijdt
met Johannes: Hij moet groeien en ik minder worden. God verzet Zich tegen hoogmoedigen, de trotsen, maar de
nederigen, die verwonderd leven van genade, die klein denken van zichzelf en groot van God, die geeft Hij genade.
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Filippensen 2.3: Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker
achten dan zichzelf.

6. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt.

Nederig zijn, vernederen, heeft te maken met het O.T.-woord voor zachtmoedig: bescheiden, geduldig, vriendelijk,
arm zijn, jezelf niet kunnen helpen, het van de HEERE verwachten. Gods krachtige hand maakt nederig, zachtmoe-
dig, geef u over in Gods hand, die nooit heeft misgetast. Op Zijn tijd, de goede, gunstige tijd, zal Hij u verhogen
boven uw vijanden, moeiten, geestelijke noden. Onderwerp u nederig en gelovig aan Gods leiding en wil.

Jakobus 4.10: Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen.

7. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.

Petrus roept op, om onszelf en ons verdriet, zorgen, moeiten, teleurstellingen, op God te werpen, het in Zijn hand te
geven, in Zijn krachtige hand: Want Hij zorgt voor u! Hij vergeet u nooit. U gaat Hem ter harte!

Hebreeén 13.5: Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf
gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten.

8. Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie
hij zou kunnen verslinden.

Wees in alles nuchter. Houd het hoofd koel. Waakt. Let zorgvuldig op. Wees alert. Laat u niet meeslepen door uw
eigen gedachten, begeerten, angsten, gevoelens, complottheorieén, de chaos in de wereld, want uw tegenstander, de
duivel, de-alles-door-elkaar-gooier, diabolos, diaballo, gaat overal rond, als een brullende leeuw, zoekend,
speurend, wie hij kan verslinden, wie hij kan opslokken met huid en haar. (Blijf dicht achter uw Bevrijder Christus)
Luk. 22.31: de Heere zei: Simon, Simon, zie, de satan heeft u allen opgeéist om te ziften als de tarwe. Maar Ik heb
voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders.

9. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de
wereld opgelegd wordt.

Stel u tegenover de duivel. Verzet u tegen hem. Bied tegenstand. Ga niet op zijn praatjes in. Sta daarbij vast in het
geloof. Anders kunt u de duivel niet weerstaan. Wees onverzettelijk in het geloof. Rust op de beloften van de
Heere. Sta daarop. En u weet dat u niet alleen lijdt. Al uw broeders (en zusters) in de Heere krijgen dit lijden
opgelegd. Ook aan hen wordt dit volbracht, voltooid, het hoort bij het christen zijn en het zal eenmaal voltooid zijn,
het zal ten einde komen op de dag van onze Heere Jezus Christus.

Jakobus 4.7: Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.

Vragen:

1. Hoe kunnen wij de dienst van de ouderlingen in de gemeente karakteriseren, omschrijven? Wat voor beeld
geeft de apostel Petrus daarvan?

2. Welke gaven heeft een ambtsdrager nodig om de gemeente te dienen? Zie Handelingen 20.28. 1 Timothetis
3.3. Titus 1.7.

3. Hoe kunnen wij zelf voorbeelden voor de kudde zijn als een koninklijk priesterschap? Zie ook 1 Petrus 2:9.

4. Waarom is het belangrijk om met ootmoed, met nederigheid bekleed, gekleed, te zijn? Naar de Heere en
naar elkaar?

5. Spreek met elkaar over vers 7. Wat vind u hier moeilijk aan en wat bemoedigt, wat troost u?

6. Hoe kunnen we in het dagelijks leven heel concreet de duivel tegenstaan?

7. Na het kruis wacht de onverwelkbare kroon van de heerlijkheid, hoe kunnen we ons in de verwachting van
die heerlijkheid oefenen?



