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Heilig leven in een heidense maatschappij. 

 

1 Petrus 4: 12 - 19. Bijbelstudieboek  hoofdstuk 17. 

 

12. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof 

u iets vreemds overkwam.  

Geliefde christenen in Christus, laat het vuur van de verdrukking, die tot uw beproeving, tot uw loutering dient, u 

niet bevreemden, alsof u iets vreemds, alsof u iets ongewoons overkwam. Verdrukking hoort bij het christen zijn.  

 

Bij vers 12 wordt o.a. verwezen naar 1Petrus 1.6-7: Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – 

als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde 

is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, 

bij de openbaring van Jezus Christus. 

 

 

13. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de 

openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. 

Maar verblijdt u juist, naar de mate, de hoeveelheid van uw verdrukking, want hierin hebt u gemeenschap, deelt u 

in het lijden van Christus, dat Hij in Zijn leven onderging. Verblijdt u, opdat u zich ook bij de onthulling van Zijn 

heerlijkheid mag verblijden en verheugen, nu al en straks op de jongste dag. Waarbij zij opgemerkt: dat het lijden 

van Christus uniek, plaatsvervangend is. Het gaat om het delen in het lijden van Christus tijdens Zijn leven, de spot 

en smaad die Hij onderging. En een christen deelt in de heerlijkheid van Christus door genade, het lijden is wel de 

weg waarlangs een christen naar de heerlijkheid van God gaat. De weg van verdrukking, loutering en reiniging. 

 

 

14. Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want de Geest van de heerlijkheid 

en van God rust op u. Wat hen betreft wordt Hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt Hij verheerlijkt. 

De christen die wordt beschimpt, verguisd om de Naam van Christus is zalig, want de Geest van de heerlijkheid en 

van God rusten op die christen. Dat wil zeggen, de heerlijkheid van de Geest en van God zijn te zien aan de goede 

werken en de godzalige levenswandel van de christen. Gods werkt schittert in en aan hem. De christen verheerlijkt 

God met zijn levenswandel. De verdrukkers lasteren Gods Naam, omdat zij de christenen vervolgen en daarmee 

Gods werk ontkennen en bekladden.   

   

Bij vers 14 wordt o.a. verwezen naar Mattheus 5.10: Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want 

van hen is het Koninkrijk der hemelen.  

 

 

15. Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of dief, of kwaaddoener, of als iemand die zich met de 

zaken van iemand anders bemoeit.  

Opnieuw (1 Petrus 2.20) spreekt Petrus de vermaning uit om niet te lijden als een crimineel of een bemoeial. 

 

 

16. Als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken. 

Wanneer we als christenen lijden, moeten we ons niet schamen. Lijden hoort bij het christen zijn. Onze Meester, de 

Heere Jezus Christus is ons daarin voorgegaan. Maar verheerlijk door uw lijden de HEERE God. Maak Hem ermee 

groot. Door voor Zijn Naam en Zaak uit te komen, tot de zaligheid van uw naaste en tot blijdschap voor uzelf. 

 

 

17. Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons begint, wat zal het 

einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn? 

Het huis van God is de gemeente, het oordeel is beproeving en loutering. De Heere Jezus Christus beproeft en 

loutert, straft en tuchtigt Zijn gemeente, om haar te reinigen van wereldsgezindheid en wereldgelijkvormigheid, van 

lauwheid en onverschilligheid, opdat zij leeft van Zijn genade en op Hem lijkt. Daartoe kocht Hij haar met de dure 

prijs van Zijn bloed. Christus wil Zichzelf in Zijn gemeente zien weerspiegelen en dat tot eer van God de Vader. 

 

Bij vers 17 wordt o.a. verwezen naar Jeremia 25.29: Want zie, in de stad waarover Mijn Naam is uitgeroepen, 

begin Ik met onheil aan te richten en zou u dan in enig opzicht voor onschuldig worden gehouden? U zult niet voor 
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onschuldig worden gehouden, want Ik roep het zwaard op tegen alle bewoners van de aarde, spreekt de HEERE 

van de legermachten.  Tevens wordt verwezen naar Lukas 23.31: Want als zij dit doen met het groene hout, wat zal 

er dan met het dorre gebeuren?  

 

18. En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? 

In Christus wordt de rechtvaardige vast en zeker zalig! Eeuwig gelukkig bij God. Maar het gaat wel door 

beproevingen en verdrukkingen, strijdt en kastijdingen heen, opdat Christus in ons zichtbaar wordt en God de 

Vader verheerlijkt wordt. De zondaar die zich niet bekeert en gelooft in de Heere Jezus Christus, zal eeuwig 

rampzalig zijn en dat is met recht, meer dan verschrikkelijk. 

 

Bij vers 18 wordt o.a. verwezen naar Spreuken 11.31: Zie, een rechtvaardige krijgt vergelding op aarde, 
hoeveel te meer de goddeloze en de zondaar!  

Vergelding: zowel positief als negatief, het belonen van een goede daad en het bestraffen van een kwade daad. 
 

19. Daarom, laten ook zij die lijden naar de wil van God, hun zielen aan Hem, als de getrouwe Schepper, 

toevertrouwen in het doen van het goede. 

Paulus sluit dit gedeelte af met een samenvattende conclusie: Wanneer wij lijden naar de wil van God, laten wij 

onze zielen, ons hele bestaan, toevertrouwen aan de goede zorg van onze Schepper, terwijl wij in de Heere Jezus 

Christus het goede doen, dat is: leven naar de wil van onze Schepper. Dat geeft vrede en vreugde in de verdrukking 

en beproeving én het is boven alles tot eer van God onze hemelse Vader. 

 

 

Vragen: 

 

1. Wat zou de reden zijn dat Petrus, wanneer het gaat over het vuur van de verdrukking en beproeving, de 

gelovigen aanspreekt met: Geliefden…? Vers 12. 

 

2. Petrus roept op om wanneer wij delen in het lijden van Christus, ons te verheugen en te verblijden in de 

heerlijkheid die volkomen aanbreekt wanneer Christus verschijnt op de wolken van de hemel. Vers 13. Hoe 

kunnen we ons oefenen in deze vreugde en blijdschap? 

 

3. Broeders en zusters in andere landen lijden soms zeer veel om het geloof in de Heere Jezus Christus, 

bemerkt u ook deze verdrukking of beproeving in uw leven? 

 

4. Hoe kunnen we leren om ons niet te schamen voor het lijden om Christus wil, en juist in het lijden God 

verheerlijken, God grootmaken? 

 

5. Waarom begint het oordeel van God bij Zijn huis en niet in de wereld? Vers 17. Wat zou dit oordeel van 

God concreet kunnen inhouden? 

 

6. Petrus begon met: Geliefden…, heel vertrouwelijk en bemoedigend, zit er in het laatste vers (19) net zoiets 

vertrouwelijks en bemoedigends? 


