Leven naar de wil van God. 1 Petrus 4: 1 - 11. Bijbelstudieboek 15 en 16.

1.Welnu, omdat Christus voor ons in het viees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie
in het viees geleden heeft, is opgehouden met het dienen van de zonde,

Een christen moet niet /ijden om eigen schuld, hij moet niet /ijden om het kwaad dat hij doet, hier gaat Petrus nu
verder op in, hij schrijft: houdt op met het dienen van de zonde, van het kwade. Hij geeft daarbij zijn lezers dit
argument: Christus heeft voor ons in het vlees geleden, Hij deed dat in uw plaats. U bent met Hem door het geloof
verbonden, daardoor heeft uw oude vleselijk zondaarsbestaan opgehouden te bestaan. U bent opgehouden met het
dienen van de zonde. Dat is gestopt door de dood van Christus. Laat daarom de zonde niet over u heersen. Dien
haar niet meer. Wapen u met de gedachte, dat u met Christus hebt geleden, bent gestorven en voor de zonde dood.
Zie ook Romeinen 6.6-7: Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de
zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is
rechtens vrij van de zonde, die is door God rechtvaardig verklaard.

2. om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het viees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil
van God te leven.

De tijd die ons nog overblijft in het vlees, dat is hier, zolang wij nog in het lichaam op aarde zijn, mogen wij niet
langer vanuit onze zondige menselijke verlangens de zonde dienen, maar God de hemelse Vader dienen, voor Hem
leven, naar Zijn wil. Hoe kan dat? Jezelf verzaken en God dienen? Door de hartelijke geloofverbondenheid met de
Heere Jezus Christus. Het is een Godsgeschenk en het werk van de Heilige Geest d66r het Woord.

3. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in
uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
Ons vroegere leven was een leven naar de wil van de heidenen, de Joods-christelijke lezers, hadden blijkbaar op
een heidense manier geleefd. De lezers van deze brief van Petrus hadden gedaan en gewandeld, dat is geleefd in
losbandigheid, ze waren zich te buiten gegaan aan zondige begeerten, te buiten gegaan aan drank en zwelgpartijen,
te buiten gegaan aan walgelijke afgoderij, moeten we hier denken aan heidense tempel-prostitutie 0.i.d.?

Zie ook Efeze 4.17-19: Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere
heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit
God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze
zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begerig te bedrijven.

4.Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
De heidenen vinden het maar vreemd dat de joodse christenen niet met hen meedoen, het roept hun irritatie en
vijandschap op, hierdoor beschuldigen zij ten onrechte deze joodse christenen, en maken zij hen onterecht zwart.

5.Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
Deze heidense lasteraars zullen rekenschap, verantwoording moeten afleggen over hun daden, (zoals ieder mens)
aan Hem, de Heere Jezus Christus, Die eraan komt om te oordelen de levenden en de doden.

6. Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het
viees, maar ook zouden leven naar God in de geest.

Opnieuw een pittige tekst. Met allerlei uitleggingen. Een van de meest mogelijke is de volgende: Petrus gaat verder
in op het oordeel van de Heere. Hij legt uit hoe het zit met de doden, de overledenen. Aan hen is in hun leven het
Evangelie verkondigd. Door de Evangelieprediking werd hun zondaarsbestaan geoordeeld, veroordeeld én door het
Evangelie werd hen ook redding, genade, aangeboden, opdat ze behouden werden en zouden leven naar God in de
geest.(naar Gods wil) Niet langer meer het oude vleselijke leven, maar een nieuw geestelijk leven in Christus Jezus.

7. En het einde van alle dingen is nabij;, wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.

Sinds de Hemelvaart van Christus, is het einde van alle dingen nabij gekomen, de lezers van Petrus en wij leven in
het laatste uur. Temidden van vele verleidingen en verzoekingen. Laat u niet verleiden, niet verzoeken, niet op het
verkeerde spoor zetten, wees helder van geest, laat u niet in slaap sussen, dommel niet weg, waak in uw gebeden.
Zie ook 1 Johannes 2.18: Kinderen, het is het laatste uur, en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn
er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is.

8.Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.

Laat er voor alles vurige liefde in de gemeente zijn, betrokkenheid 6p en bewogenheid mét elkaar. De agapé! Het is
de liefde uit God in Christus Jezus door de Heilige Geest. De liefde bedekt een menigte van zonden. Petrus haalt
hier Spreuken 10.12 aan: Haat wekt twisten op, maar liefde bedekt alle overtredingen.



Zie ook 1 Korinthe 13.4-7: De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij
doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt
geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, zij bedekt alle
dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.

9. Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.

Wie zou je uit de gemeente kunnen uitnodigen op de koffie of om te eten? Niet omdat het zo hoort, maar uit liefde!

Zie ook Romeinen 12.13: Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. En Hebreeén

13.2: Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden.

10. Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de
veelsoortige genade van God.

Laat...iedereen...de ander dienen met de genadegave, de specifieke gave die we uit genade om Jezus wil hebben
gekregen. Dien de ander met uw gave, als een goede beheerder van de veelkleurige, veelsoortige, genade van God.
Een goede beheerder is iemand als een goede rentmeester, een goede huisheer, als iemand die een huidhouden goed
bestuurt en leidt. Wees zo een goede uitdeler van de genade van God. Dit geldt in het bijzonder apostelen,
proefeten, herders en leraars en zeker ook alle heiligen, dat zijn alle gelovigen.

Zie ook Romeinen 12.5-8: zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van
elkaar. En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven: hetzij profetie, naar de
mate van het geloof; hetzij dienstbetoon, in het dienen; hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen; hetzij wie
bemoedigt, in het bemoedigen; wie uitdeelt, in oprechtheid; wie leiding geeft, met inzet; wie zich over anderen
ontfermt, met blijmoedigheid.

11. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt, als iemand dient, dan als iemand die
dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de
heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.
Petrus eindigt opnieuw met de eer aan God. Als je spreekt, spreek dan de woorden van God. Als je dient, dien dan
in de kracht die God schenkt. Zodat God de Vader alle eer lof en aanbidding krijgt, heerlijkheid en kracht. Dat alles
komt God toe. Hij Die ons alles geeft om de Heere Jezus Christus en door Hem. Amen: zo is het én zo zal het zijn!
Vragen.

1. Wij lezen in vers 1, "'wapen u met dezelfde gedachte’. Een christen is geroepen zich niet te laten leiden

door eigen gevoelens, maar zich te bewapenen met bijbelse gedachten, hij dient een bijbels standpunt in te

nemen. Welk bijbels standpunt moeten we innemen, als het gaat over het feit dat de christen met Christus is
gekruisigd gestorven , begraven en daarmee voor de zonde dood is? Wat ‘levert’ dat praktisch gezien op?

2. Hoe kunnen we de tijd die we nog op aarde krijgen, leven naar de wil van God? Zie Romeinen 6: 4 - 5.

3. Watis het medicijn om onze ‘oude heidense verlangens’ te bestrijden?

4. Waarom zou de uitspraak ‘en het einde van alle dingen is nabij’ hier staan tussen allerlei oproepen?

5. Waarom zou Petrus in zijn tijd schrijven : ‘wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden’?
Is deze oproep in onze tijd belangrijk? Zo ja, waarom?

6. Waarom zijn de ‘gastvrijheid’ en de ‘liefde’ in onze gemeente belangrijk?

7. Welke plaats dient de lof aan God in onze gemeente en in ons persoonlijk leven in te nemen?



