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Rekenschap geven van de hoop.  1Petrus 3: 13-22. 

Zie ook hoofdstuk 12, 13 en 14 van het bijbelstudieboek. 

 

13. En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede? 
 

Dit wil zeggen, dat niemand een christen kwaad zal doen, wanneer hij het goede doet (naar Gods Wet) en wanneer 

de christen toch kwaad wordt aangedaan, zal het de christen niet afhouden van de vrede met God, de vreugde in 

God en de eeuwige zaligheid. 

 

14. Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij 

bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen… 

15. …maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap 

vraagt van… de…hoop…die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag. 
 

Moet een christen dan toch lijden, om de gerechtigheid, om het goede, om de Heere Jezus Christus wil, dan bent u 

zalig, dan bent u gelukkig in God. Zoals de Heere Jezus Christus het heeft beloofd: Zalig zijn zij die vervolgd 

worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.  Wees niet bevreesd, zoals zij bevreesd 

zijn of wees niet bevreesd voor hen, voor uw vervolgers. De verdrukkers zijn vaak bevreesd omdat hun geweten 

hen beschuldigd. Laat u door de verdrukkers, vervolgers, spotters e.d. niet in verwarring brengen, houdt u aan Gods 

(belofte)woord. Zoals Job deed op de ashoop van zijn leven. Job 1: 21.  

 

In plaats van in verwarring te raken en met een mond vol tanden te staan, heilig God, de Heere, in uw hart: wijdt u 

aan Hem toe, geef Hem eer, doe wat Hem behaagt...en…daaruit voortvloeiend, wees altijd gereed en gewillig, een 

ieder die u dat vraagt, te vertellen van de hoop die in u is. Zoals Petrus deed voor het Sanhedrin, Handelingen 4:8.  

Spreek van uw hoop met zachtmoedigheid: mild, vriendelijk, liefdevol, naar de gave die u gekregen hebt. Spreek 

met ontzag: voorzichtig en bedachtzaam, opdat u niets ontvalt, waardoor het Evangelie kan worden misverstaan. 

 

16. En heb of houd een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij 

beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.  

 

Wees er in uw geweten van overtuigd, dat u handelt met eerlijke, oprechte, bedoelingen, naar Gods Woord, daaruit 

komt uw goede levenswandel in Christus voort. Opdat uw lasteraars die nu uw goede levenswandel in Christus 

lasteren, op een keer het schaamrood naar de kaken stijgt, wanneer zij uw goede levenswandel moeten erkennen. 

 

17. Want het is beter te lijden – als God dat wil – terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet. 

 

Het is tot eer van de Heere, tot uitbreiding van Gods Koninkrijk en tot uw eigen groei in Christus, dat u lijdt terwijl 

u goeddoet. Wanneer wij lijden om het kwade dat wij doen, breekt dat de zaak van de Heere Jezus Christus af. 

 

18. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, 

opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest… 
 

Zie Romeinen 5.6: Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen 

gestorven. Om onrechtvaardige zondaars te redden en tot God te brengen, werd Christus vlees, nam Hij onze 

menselijke natuur aan, waarin Hij ter dood werd gebracht. Hij werd op het kruis gespijkerd en is de dood van de 

verzoening gestorven. God heeft Zijn Zoon door de Geest levend gemaakt. God de Vader wekte Zijn Zoon op door 

de Geest. Zie Romeinen 1.4: Wat de Geest van heiliging betreft, is met kracht bewezen dat Hij de Zoon van God is, 

door Zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere. 

 

19. …door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in (de) gevangenis, in bewaring, in gevangenschap, 

gepredikt heeft…. 
 

Vers 19 en 20 zijn moeilijk uit te leggen, vandaar dat er veel verklaringen van zijn. Wat staat er? Christus heeft 

door de Geest aan ´de geesten in gevangenschap´, gepredikt, kerusso: als een Heraut met gezag iets uitgeroepen. 

Waarschijnlijk riep Christus zijn overwinning uit over dood, hel en graf. Wie zijn de geesten die in bewaring, onder 

bewaking, worden gehouden? Het kunnen de gevallen engelen zijn. die in gevangenschap zijn tot de grote dag van 

het oordeel. Zoals we lezen in 2 Petrus 2.4-5: Want als God de engelen die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, 

maar hen in de hel geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis om tot het oordeel bewaard te 
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worden. Zie ook Judas 6: En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen 

woonplaats verlaten hebben, heeft Hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in 

verzekerde bewaring gesteld. Mogelijk heeft Christus aan hen Zijn overwinning geproclameerd, uitgeroepen. 

 

20. vervolg van vers 19….namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog 

eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige dat is acht – mensen 

behouden werden door het water heen.  

 

De andere mogelijke uitleg is dat met de ´geesten in de gevangenis´ de mensen worden bedoeld uit de dagen van 

Noach. De HEERE zegt over hen, Genesis 6.5: …dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al 

de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. De Heere was geduldig met hen. Hij liet 

Noach ‘prediken’, opdat zij tot bekering zouden komen. Het was Christus Zelf Die door de woorden van Noach tot 

de mensen predikte. Die verloren mensen zijn bij de opstanding van de Heere Jezus Christus ‘de geesten in de 

gevangenis’, in de dagen van Noach predikte Christus door Noach tot hen. Dit is dus de andere mogelijke uitleg. 

 

21. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het 

lichaam, maar als vraag aan God van (om) een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus. 
 

Petrus komt bij de Doop, omdat hij verder gaat met de goede levenswandel. Petrus spreekt over de mensen die de 

prediking van Christus in de dagen van Noach ongehoorzaam waren, zij zijn verdronken in het water van de zond-

vloed, door hun ongeloof. De mensen die in de Ark gingen, zijn behouden door het water van het oordeel heen. De 

Ark is dus een beeld van de Doop. De Ark wijst op wat de Doop uitbeeld: het behoud in Christus. De Ark wijst dus 

ook naar Christus. Zoals de Doop naar Christus wijst. Hij in is het oordeel van God ondergegaan. Hij heeft Gods 

toorn tegen de zonde gedragen. Wie in Christus gelooft door genade, die wordt behouden van de toekomende toorn. 

Zoals Noach het oordeel predikte én het behoud in de Ark, zo wordt nu het oordeel gepredikt én de redding daarvan 

in Christus en klinkt de oproep: Vlucht tot Christus, Hij is het reddingsschip, in Wie alles tot onze zaligheid is. 

 

Petrus vervolgt, hij zegt de Doop behoudt ons. Dat behoud is niet, dat zij ons lichaam reinigt van vuil, zoals zeep en 

water. De Doop behoudt van het oordeel en geeft een goede levenswandel (vers 16). En dat door het reinigende en 

heiligende bloed van Christus. Door de kracht van Zijn opstanding kunnen wij wandelen met een goed geweten. 

Christus opstanding wekt ons daartoe op, hier wijst het Doopwater op. De levende christen vraagt vurig om een 

goed geweten en een goede levenswandel. De Doop zegt: daarvoor moet u bij de Jezus Christus zijn. Het is een 

realiteit die wij in Hem hebben door het geloof. God belooft ons zichtbaar in de Doop ‘een nieuw godzalig leven’.  

 

22. Christus, Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en 

krachten Hem onderworpen zijn.  

 

Christus heeft overwonnen. Hij zit nu aan de rechterhand van God de hemelse Vader, van waar Hij alle dingen 

regeert. Engelen, machten en krachten zijn aan Hem onderworpen. Hij kreeg van de Vader alle macht in hemel en 

op aarde. Dat moeten de lezers van toen en nu, tot hun troost weten, in alle verdrukking, verleiding en verwarring.  

 

Vragen: 

1. Waarom is de hoop zo belangrijk in het geloofsleven?  Zie ook Kolossensen 1: 27. 

 

2. Wat betekent het ‘maar heilig God de Heere in uw hart’? Hoe krijgt dit dagelijks gestalte? 

 

3. Hoe laat God Zijn geduld zien in de dagen van Noach? Hoe doet Hij dat in onze tijd? 

 
4. Welke uitleg van de verzen 19 en 20 lijkt u de juiste en welke spreekt u aan? 

 

5. Bespreek hoe de Ark wijst naar de Heilige Doop, naar de Heere Jezus Christus. Welke rijke beelden laat de 

Ark u hierin zien? 

 

6. Lees met elkaar het gebed (‘het zondvloedgebed’) voor de Doop in het Doopformulier. Wat leest u erin 

over Noach en de zondvloed, Farao en de Rode Zee? Sluit wat over Noach gebeden wordt aan bij wat we 

lezen bij Petrus? 

 

7. Waarom is het een rijke troost dat aan Christus alles onderworpen is? 


